
GEEN GRIJZE MUIS

Pa radijsvogels 
Deze vrouwen brengen met hun opvallende verschijning 

een beetje kleur in de zorg. En dat is meteen ook hun kracht. 
“Patiënten zeggen dat ze vrolijk van mij worden.”

   in de zorg
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Kim (47)
� uis: single
Werk: mondhygiënist
Valt op door: haar liefde 
voor kleur

Ik draag…
“… groen, paars, oranje: noem een 
kleur en ik heb er een kledingstuk 
van in de kast hangen. Alleen van 
geel ben ik geen fan, want daarin 
oog ik � ets, en ik heb vrijwel niets 
in zwart en wit. Ook mijn schoenen 
hebben alle kleuren van de regen-
boog. Het is zelfs zo dat ik tijdens 
het shoppen niet kan kiezen en 
hetzelfde paar in vier verschillende 
kleuren koop – erg hè? Kleur past 
bij mijn persoonlijkheid, want 
ik ben van nature een vrolijk en 
positief mens. Als kind viel ik met 
mijn felgekleurde broeken en shirts 
al op en later kwam daar ook mijn 
haarkleur bij. In mijn tienertijd 
verfde ik het felblond, maar 
uiteindelijk ging ik experimenteren 
met groen en fuchsiaroze. Hoe 
bonter, hoe beter.”

Mijn outfi t…
“… is op mijn werk niet anders. 
Als mondhygiënist voorkom en 
behandel ik al twintig jaar tandvlees-
problemen in mijn eigen praktijk. 
Ik kan dus zelf bepalen wat ik 
draag en kies altijd voor een e� en, 
felgekleurd shirt op mijn witte 
broek. Daaronder draag ik gekleurde
schoenen. Ik kom graag toegankelijk 
over, het hoe�  van mij niet zo 
stijf. Dat zie je ook terug in mijn 
behandelkamer: de muren zijn wit, 
maar ik heb bewust gekozen voor 
kleurrijke accenten. Zo hangt er 
boven de behandelstoel een mandala
in allerlei kleuren, zit ik op een 

‘CLIËNTEN HOUDEN 
WEDDENSCHAPPEN: 
WELKE HAARKLEUR 
ZAL ZE NU HEBBEN?’

turquoise of roze kruk en staat de 
vensterbank vol gekleurde gebits-
klappertjes.”

Op mijn werk…
“… zijn mijn collega en ik uitersten. 
Zij komt uit Peru, hee�  donker haar 
en gaat gekleed in rustige kleuren. 
De schrik stond laatst op haar 
gezicht toen ik vroeg of ze mijn 
knalroze sneakers ook wilde hebben.
‘Als je dat niet dur� , mogen ze ook 
gewoon in het wit, hoor!’ zei ik 
lachend. Zelf krijg ik van cliënten 
wekelijks een opmerking over mijn 
verschijning. Mensen zeggen dat 
ze vrolijk van me worden en er is 
zelfs één stel dat samen naar een 
afspraak komt en op voorhand een 
weddenschap houdt: welke haarkleur
zal ze dit keer hebben? Soms komen 
mensen nerveus binnen met � ink 
ontstoken tandvlees, wat pijnlijk 
kan zijn om te behandelen. Eenmaal
in de stoel ontspannen ze snel door 
de grappen die ik maak, maar mijn 
kleurrijke uitstraling zal ook mee-
helpen. Met kinderen heb ik vaak 
de grootste lol. Zij kijken naar mijn 
schoenen en dan zíé ik ze denken: 
zij is gewoon een grote puber! Daar 
moet ik ze gelijk in geven, haha.”
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